
 

 

Startviering 
Als parochie vieren we op zondag 2 september feestelijk 
het begin van het nieuwe werkjaar. We zijn dankbaar 
voor wat er allemaal is gebeurd aan vreugdevolle en 
gelukkige momenten in de tijd die voorbij is. We vieren 
de dankbaarheid om het leven van alle dag. We zoeken 
geen geweldige dingen te doen, maar we staan stil bij 
het alledaagse in ons persoonlijk leven en in het leven 
van de parochiegemeenschap. We zijn dankbaar voor 
de grote betrokkenheid van zoveel mensen die zich 
vrijwillig inzetten. We hebben de gelegenheid elkaar te 
vertellen wat ons heeft geraakt in de vakantieperiode. 
We zijn blij met iedereen die wellicht schuchter of 
schoorvoetend zich met zijn of haar talenten en 
kwaliteiten laat zien in onze parochiegemeenschap. 
 
Een feestelijke startviering biedt ook de ruimte en de 
mogelijkheid een nieuw begin te maken en achter ons te 
laten wat moeilijk en pijnlijk was. Het leven  is een 
vreugde, maar tegelijk met die vreugde zijn er ook mo-
menten dat het leven zich laat kennen in zijn lastige mo-
menten met breukervaringen en verdrietige om-
standigheden. Beiden, vreugde en verdriet,  zijn de 
werkelijkheid van ons leven. Dit leven vieren we. 
 
We doen dat als parochiegemeenschap op vele wijzen. 
Rond geboorte en doop vieren we het nieuwe leven, het 
begin van iedere mens, de vrucht van de liefde. Rond 
huwelijk en levensverbintenis vieren we de liefde die 
mensen op elkaar betrokken maakt, elkaar vreugde 
schenkt en elkaar opbouwt in de verscheidenheid. Rond 
ziekte, lijden en sterven vieren we de helende werking 
van de nabijheid.  
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Het gewone is bijzonder genoeg:  
feestelijke startviering van het nieuwe werkjaar 
De zon staat hoog aan de hemel. De temperatuur stijgt 
tot over de 30 graden. Ik reflecteer op het begin van het 
nieuwe werkjaar. De vakantie is voorbij. Het nieuwe 
werkjaar is begonnen. Dat geldt voor iedereen. Of we nu 
op leeftijd zijn en genieten van een periode met minder 
verplichtingen en verantwoordelijkheden; of we pas het 
ouderlijke huis hebben verlaten, op kamers zijn gaan 
wonen en aan een studie zijn begonnen.  
Waarom accentueren we dit begin van het werkjaar? 
Ieder jaar komt het terug. Wat is er bijzonder aan?  
Misschien is wel het bijzondere omdat het zo gewoon en 
zo vanzelfsprekend is. Misschien is het zo bijzonder om-
dat we nu weten hoe we er voor staan als mens en ge-
meenschap. Misschien is het morgen heel anders.  
Misschien is ons levensperspectief morgen totaal ve-
randerd en hebben we zorg en angst om hoe het leven 
verder gaat. Je weet het niet. Wat vandaag is, is van 
betekenis, waardevol aanwezig; wat het ook is. 
 
Manilla - Filippijnen 
Begin augustus was ik op bezoek bij mijn medebroeders 
karmelieten in de Filippijnen. De reis verliep prima. Alles 
was normaal en vanzelfsprekend, zo leek het. Twee 
dagen later kwam de regen. Dag en nacht viel het water 
met bakken uit de hemel. Je begrijpt niet dat er zoveel 
water uit de lucht kan vallen. Er waren momenten dat ik 
dacht aan het verhaal in de Bijbel over de zondvloed. Je 
ziet en je hoort dat het water overal in de miljoenenstad 
Manilla en op het platteland snel stijgt. De scholen 
worden gesloten. Het economische verkeer wordt stil 
gelegd. Mensen slaan op de vlucht. Ze zoeken hun heil 
in hoger gelegen gedeelten en hoger gelegen gebou-
wen, meestal school- en kerkgebouwen. De anders zo 
levendige stad zakt langzaam weg in het water dat als-
maar stijgt. En met het water stroomt het schamele bezit 
van mensen in de krottenwijken weg. Het water schept 
binnen de kortste keren een vieze zooi vanwege de  
riolering en het vuil van de vuilnisbelten dat met het wa-
ter mee komt. Opeens is het leven totaal veranderd. Het 
duurt vele jaren voordat het leven voor veel mensen zijn 
gewone loop weer heeft genomen. Bij mijn vertrek uit 
Manilla besefte ik hoe belangrijk het is het gewone, nor-
male en eenvoudige leven van vandaag te vieren. 
Morgen kan het leven van alledag zo anders zijn. 



 

 

 
 

Beste parochianen,  
 
Op het moment dat deze groet wordt geschreven, 
bruist het in Boxmeer van de kermisactiviteiten. 
Sinds jaar en dag is dat het teken dat de vakantie-
tijd achter ons ligt en het nieuwe (school)jaar weer 
begonnen is.  
Wij hopen dat u allen goede zomerweken gehad 
hebt en weer met frisse moed de draad van uw 
parochieactiviteiten en andere verantwoordelijk-
heden kunt oppakken. Een goede samenwerking 
bouwt gemeenschap waarin ieder van belang is. 
Vol goede moed beginnen we samen aan dit 
nieuwe werkjaar.   
 
Met vriendelijke groet,  
het parochiebestuur 
 
Vanwege recente gevallen van vandalisme is 
besloten camerabewaking te plaatsen in het 
portaal van de basiliek.  
 
Wij vragen hiervoor uw begrip.  
Het parochiebestuur 

De zalving en de handoplegging drukken de zorg en 
de aandacht van mensen uit. Het mooie is dat God 
in al deze momenten voelbaar is, omdat God zich 
laat kennen in het heel bijzondere van het alle-
daagse leven van mensen. God heeft geen andere 
handen en voeten dan de onze. Dit vieren we 
telkens weer. 
 
Geloofsweg Samen 
De Bijbel begint met het verhaal van de schepping. 
We lezen dat God een begin maakt met ons en 
onze wereld. Hij zag dat het goed was. Hierin ligt de 
diepe ervaring van mensen uitgedrukt dat heel de 
schepping vanuit God bedoeld is om mooi en goed 
te zijn. Voor ons is de werkelijkheid soms zo anders.  
Een feestelijke startviering houdt in ons het besef 
levend dat we als mensen en als parochiegemeen-
schap samen onderweg zijn. We dragen daarbij de 
verantwoordelijkheid het leven voor elkaar en ook 
de parochiegemeenschap zo mooi als mogelijk te 
maken. Onze geloofsweg samen gaat immers over 
het gewone en het alledaagse in ons leven en in 
onze parochiegemeenschap. Dat is bijzonder.  
Dat vieren we.  
 
Tjeu Timmermans  
Karmeliet en pastor-teamleider  

In de vroege kerk was het vanzelfsprekend dat mensen die deelnamen aan de viering van de eucharistie 
de communie meenamen voor hen die vanwege ziekte of om andere redenen niet aanwezig hadden kun-
nen zijn in de eucharistieviering. Dit gebruik van de vroege kerk wordt ook vandaag aan de dag nog 
gepraktiseerd in onze parochie. Sommige mensen nemen de communie mee voor huisgenoten of voor 
anderen die ziek zijn. Dat willen we ook graag zo laten. Het kan echter zijn dat er, ondanks dit gebruik, 
mensen zijn die vanwege ziekte of ouderdom graag regelmatig de communie ontvangen, maar niemand 
hebben die de communie voor hen meebrengt.  
 
Onlangs heeft iemand in onze parochie zich aangeboden regelmatig de communie te brengen aan hen 
die graag de communie thuis ontvangen, omdat ze zelf niet in staat zijn naar de kerk te komen.  
Als u uw naam, adres en telefoonnummer aan het parochiesecretariaat laat weten, wordt geregeld dat u 
de communie regelmatig thuis ontvangt. 

 
 Tjeu Timmermans, pastor teamleider 
 

De communie thuis ontvangen 
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KIND en KERK 

Familievieringen (bestemd voor alle kinderen) 
In de komende periode worden de familievieringen voorbereid met de vormselouders.  
Natuurlijk zijn de vieringen bedoeld en geschikt voor alle kinderen van onze parochie.  
Data familievieringen. De 1

e
 viering is op zaterdag 1 september 19.00 uur, de 2

e
 op zaterdag 29 september en 

de 3
e
 en laatste op zaterdag 27 oktober. De ouders en vormelingen maken er echt werk van: sommige ouders 

kiezen de teksten voor de vieringen, andere zorgen samen met hun kinderen voor beamerpresentaties, weer 
andere hebben passende afbeeldingen geschilderd op een dozenwand. Ook zullen kinderen voor instrumentale 
muziek zorgen. Geweldig toch! 
 
Het thema van het Vormselproject van Boxmeer. Het vormselproject gaat over de heilige geest. Het project 
bestaat uit drie stappen, uit drie voorbeelden van hoe de heilige geest werkt. Bij elke stap hoort een gespreks-
bijeenkomst en een viering in de kerk. De gespreksbijeenkomsten worden door de ouders - per school - zelf 
georganiseerd en verzorgd. Meestal na schooltijd, thuis of op school.  
Aan de kinderen leg ik het projectthema wel eens als volgt uit: ‘het is met de heilige geest als met olie of zalf: je 
smeert je in, je ziet de olie of zalf niet meer, maar ze werkt wel: je huid is lekker zacht en beschermd. Zo is het 
ook met de heilige geest: je ziet haar niet, maar ze werkt wel.’ 
Hieronder volgt de tekst van de inleidingen. Deze lijken op elkaar, herhalen soms de vragen, maar verspreid 
over de voorbereidingstijd (augustus tot en met november) is dat niet storend.  
Stap 1 heeft als titel: dat alles er is, leeft en groeit! De inleiding zegt het als volgt: ‘Dat alles er is, leeft en ademt. 
Daar kan je je over verbazen. En tegelijk je heel dankbaar over voelen. Je vraagt je af: hoe komt het toch dat 
alles er is? Wie maakt dat? Wie houdt dat in leven? En dàt ik me verbaas en dankbaar voel: waar komt dàt van-
daan? Wie geeft me díe gevoelens? Wie wekt ze in me? Is er iets of iemand die dat maakt? Die me dat geeft?’ 
Stap 2 heeft als titel: dat je een goed mens wilt zijn! De inleiding luidt hier: ‘Dat mensen zo lief kunnen zijn en zo 
goed voor je zorgen. Dat je vriendjes en vriendinnetjes hebt. Dat is bijzonder. Zelf wil je ook graag een goede 
vriend of vriendin zijn. En als je iemand kan helpen, dan doe je dat toch. Of niet? Dat je dat zomaar wil en doet, 
dat is toch ook bijzonder. Natuurlijk heb je soms geen zin. Of heb je je dag niet. Maar toch! Mensen vragen zich 
dan af: waarom wil ik een goed mens zijn? Waar komt die wens vandaan? Wie heeft dat in mij gelegd?’ 
Stap 3 heeft als titel: dat je vertrouwen hebt! De inleiding klinkt als in de vorige hoofdstukken: ‘Er gebeuren 
zoveel mooie dingen, mensen zorgen goed voor jou. Dat geeft vertrouwen. Je leert dingen, je merkt dat je ze 
kan, dat je ze durft. Dat geeft zelfvertrouwen. Soms ben je je vertrouwen kwijt. Als iets maar niet lukt, alles 
tegenzit, of iets gebeurt wat je echt niet wil. Maar toch: na een tijdje is het weer terug, je vertrouwen, je zelfver-
trouwen. Ik vraag je: hoe kan dat toch? Waar komt dat vertrouwen toch vandaan? Hoe groeit dat? Wie geeft me 
dat?’ 
Deze vragen hoeven niet meteen uitdrukkelijk beantwoord te worden. De kinderen gaan in elke stap gewoon 
aan het werk met de verhalen en werkbladen. Aan het eind van de derde stap kunnen we terugkeren naar de 

vragen. Maar dan zijn we inmiddels wel heel benieuwd geworden! 
 

 

Met het thema Fides Spes et Amor (geloof, hoop en liefde) wordt op zondag 28 oktober een concert geor-
ganiseerd in de St. Petrusbasiliek. Dit concert is bedoeld voor de ouderen, maar ook voor mensen met een 
beperking en voor mantelzorgers binnen de gemeente Boxmeer. Daarnaast is iedereen welkom. 
 
Het concert wordt verzorgd door diverse koren, brassband, individuele zangeressen en een zanger. Ook  
een declamatie en het professioneel presenteren van het gehele programma maakt deel uit van dit concert.  
 
In onze oktobernieuwsbrief zullen wij op dit concert terugkomen.  
 
Houdt zondagmiddag 28 oktober van 14.30 uur tot 16.30 uur vrij  
opdat u kunt genieten van populaire semi-klassieke muziek en zang. 
Wij hopen dat u met velen aanwezig zult zijn. De entree is gratis!  
 
Namens de Stichting:  
 
Gerard Kusters (secretaris) 
Henk Hendriks (penningmeester) 
Jan van Alphen (voorzitter) 

HERFSTCONCERT IN DE BASILIEK 
Vooraankondiging 



   
 

 
 

 

    DIENSTEN in de KERKEN  

Door de week in de H. Bloedkapel van de St. Petrusbasiliek, Boxmeer  

woensdag 
08.00 uur  Viering rond de psalmen 
09.00 uur  Eucharistieviering 
12.00 uur  Stilteviering 
18.45 uur  Gebedsviering 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
08.00 uur   Viering rond de psalmen 
12.00 uur  Stilteviering  
18.45 uur  Eucharistieviering  
 
zaterdag 
12.00 uur  Viering rond de Karmelregel  

Kerklocatie: St. Petrusbasiliek, Boxmeer 
 
1 sept. 19.00 uur  Familieviering met aandacht 1

e
 stap voorbereiding H. Vormsel 

2 sept.  10.30 uur Eucharistieviering bij de start van het nieuwe werkseizoen  
       m.m.v. gezamenlijke koren van Boxmeer, Vortum- Mullem en Sambeek.   
     Tevens Kinderkerkviering. 
7 sept. 13.30 uur Huwelijksviering van Lucy Ankersmit en Ralph van Wanroij 
9 sept. 10.30 uur  Eucharistieviering waaronder gemeenschappelijke ziekenzalving voor 
     parochianen uit Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem. Koor Vivace. 
14 sept. 13.30 uur Huwelijksviering van Inge van Raaij en Mauritz Stoetzer 
15 sept. 19.00 uur  Woord- en Communieviering - samenzang m.m.v. de werkgroep 
16 sept.  10.30 uur  Oecumenische viering in de kapel van Zrs. Julie Postel. Kindernevendienst.  
     De vieringen in de basiliek en in de protestantse kerk vervallen. 
22 sept. 10.30 uur Feestelijke Eucharistieviering t.g.v. Jaardag Pro Petri Sede  
     (zie elders in deze Nieuwsbrief) 
23 sept.   10.30 uur Eucharistieviering - Ben. Bunskoor 
29 sept.   19.00 uur  Familieviering met aandacht 2

e
 stap voorbereiding H. Vormsel 

30 sept. 10.30 uur  Woord- en Communieviering - Pauluskoor - m.m.v. de werkgroep 
7 okt. 10.30 uur  Eucharistieviering - Ben. Bunskoor. Tevens kinderkerkviering 
14 okt. 10.30 uur  Eucharistieviering - Pauluskoor  

  
Kerklocatie: St. Jan de Doper, Sambeek  
 
2 sept. 10.30 uur  In de Petrusbasiliek Boxmeer Eucharistieviering bij de start van het 
     nieuwe werkseizoen m.m.v. gezamenlijke koren Boxmeer, Sambeek,  
     Vortum-Mullem (geen viering te Sambeek) 
8 sept. 19.00 uur  Eucharistieviering - samenzang 
9 sept. 10.30 uur  In de Petrusbasiliek - Eucharistieviering waaronder gemeenschappelijke 
     ziekenzalving voor parochianen uit Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem.   
     M.m.v. koor Vivace. 
16 sept.   9.00 uur  Eucharistieviering - Gemengd koor 
  10.30 uur  Oecumenische viering in de kapel van Zrs. Julie Postel.Kindernevendienst.  
     De vieringen in de basiliek en in de protestantse kerk vervallen.  
22 sept.  19.00 uur  Eucharistieviering - samenzang 
30 sept.   9.00 uur  Woord- en Communieviering - Schola - m.m.v. de werkgroep 
7 okt.   9.00 uur  Eucharistieviering - dameskoor 
13 okt. 19.00 uur  Eucharistieviering - samenzang 
  
Kerklocatie: H. Cornelius, Vortum-Mullem  
 
 2 sept. 10.30 uur  In de Petrusbasiliek Boxmeer Eucharistieviering bij de start van het 
       nieuwe werkseizoen m.m.v. gezamenlijke koren Boxmeer, Sambeek, 
       Vortum-Mullem. 
9 sept.   9.00 uur  Eucharistieviering - koor 
16 sept. 10.30 uur Eucharistieviering patroonsfeest St. Cornelius - koor 
23 sept.     9.00 uur  Eucharistieviering - koor 
14 okt.   9.00 uur  Eucharistieviering - koor 
   

 



 
 
 De geboorte van een kind is een groot wonder. Een geschenk van God. Als ouder wil je je kind alle goeds meegeven. Datgene, wat 

voor jou dierbaar is, opdat je kind daaruit kan kiezen voor het eigen leven. Daartoe behoort ook datgene, waar je in gelooft. Als ouder 

kun je dan kiezen om je kind te laten opgroeien in de Geest van Jezus en het te laten delen in onze gemeenschap van geloof. 

 
Op veel zondagen is een doopviering mogelijk. Wilt u uw kind laten dopen neem dan contact op met ons parochie-
secretariaat om in overleg tot een goede afspraak te komen. Op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur zijn we als regel 
bereikbaar – t. 57 32 77  en ook via e-mail: secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl    

 
 

 

UITVAARTDIENSTEN 

In de afscheidsdienst, de uitvaartdienst op een van de kerklocaties binnen onze parochie geven wij onze dierbaren als 
geloofsgemeenschap uit handen en dragen we hen over, leggen hen in de Hand van God. Hij draagt hen nu verder op 
handen, en we geloven in hun Leven door de Verrijzenis van Jezus heen. En ook willen we als gelovige gemeenschap 
de nabestaanden en allen die de overledene kenden tot steun en troost zijn in het gemis. 

Evenals vorige jaar organiseert de oecumenische werkgroep een zangdag voor koren.  
De opzet is eenvoudig: na een opening met gezamenlijk zingen van liederen uit Taizé en Iona, krijgt ieder aangemeld 
koor vijftien minuten om zich te laten horen en vijftien minuten om met de aanwezigen samen te zingen.  De goede 
doelen van dit jaar zijn stichting Benares schoolfonds en de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg  Land van Cuijk. 
Stichting Benares Schoolfonds zet zich in voor onderwijs voor kansarme kinderen in Varanasi, India. 
 
Geert Verdijk zal het werk van de stichting toelichten in de lunch (12.30 - 13.30 uur). U bent u van harte uitgenodigd om 
deel te nemen, zingend en of luisterend, en uw  bijdrage voor de doelen achter te laten. De hele dag door is er koffie/
thee met wat lekkers verkrijgbaar. Tussen de middag soep. 
Vanaf 9.45 uur bent u welkom in de protestantse kerk aan de Veerstraat.  
Er is dan koffie en thee. Ieder heel en  half uur is er een wisseling van koren.   
U kunt op ieder heel of half uur altijd aansluiten….! 
 

4 september   Bezinning op de liturgie van de Oecumenische dienst op 16 september 

    Plaats: Parochiehuis aan de van Sasse van Ysseltstraat 8  Aanvang: 20.00 uur 

16 september  Oecumenische dienst   

    Plaats: Kapel van de Zusters van Julie Postel (Kasteel)   Aanvang: 10.30 uur 

DOOPVIERINGEN 

In de Sint Petrusbasiliek gedoopt:    
 
26 augustus Kenn van der Wijst,  Hollesteeg 53 
 
We wensen hem en zijn ouders en familie een mooie toekomst en alle goeds.  

In de St. Petrusbasiliek te Boxmeer 

 

9 juli  Maria Hinke - Hendrix, Burg Hengstplein 21, Boxmeer    
  79 jaar 
     

In de St. Jan de Doperkerk te Sambeek 

 

10 juli  Paulina van Scheppingen - Vissenberg, Le Blancstraat 9, Boxmeer  
  70 jaar   

 

  God draagt hen nu verder op handen. Mogen zij rusten in vrede. 

VAN DE WERKGROEP OECUMENE 
Zingen voor een goed doel: 6 oktober, Korenestafette 2012 

mailto:secretariaat@onzelievevrouweparochieboxmeer.nl
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Nieuw kinderkoor voor de drie kerklocaties 

AANBEVOLEN:  
Sam’s kledinginzamelingsactie 

Zoals al in de vieringen aangekondigd: er komt een 
nieuw kinderkoor, een nieuwe activiteit voor kinderen. 
Kinderen uit Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem 
zijn welkom.  
Mariette Wijnhoven is de nieuwe dirigente.  
Ze woont in Sambeek en is leerkracht in Boxmeer. 
 
De kinderen werken steeds naar een ‘optreden’ toe. 
Het eerste optreden is tijdens de familieviering van 
zaterdag 27 oktober om 19.00 uur in de basiliek.  
 
We hopen natuurlijk dat veel kinderen meedoen: elk 
kind vanaf groep 4 is welkom. We presenteren een 
geheel van liedjes, teksten en korte stukjes. Als het 
lukt, gaan we ook naar het bejaardenhuis. Of naar een 
andere plaats. Want het wordt vast prachtig!!! 
 
Repetities 
De eerste repetitie is op maandag 10 of dinsdag 11 
september. We weten op dit moment nog niet 
welke dag de voorkeur van de kinderen en ouders 
heeft: de enquête loopt nog. 
 
De repetities zijn in elk geval van 16.00 tot 17.15 uur, 
in het Parochiehuis, van Sasse van Ysseltstraat 8,  
t. 573277. De data van de repetities zijn: 10/11 sept., 
17/18 sept., 24/25 sept., 1/2 okt., 8/9 okt., 22/23 okt. 
Maak reclame bij de klasgenootjes en je vriend-inn-en. 
 
Het volgende project van het kinderkoor is de  
kinderkerstviering op kerstavond 24 december om 
18.00. In de basiliek en vast nog op een andere plaats. 

 

 

Nieuw kinderkoor in Boxmeer 

 
Vanaf september start er een nieuw kinderkoor in Boxmeer. Het koor staat 
onder leiding van Mariette Wijnhoven, leerkracht van basisschool de Canadas.  
 
De repetities worden gehouden in het Parochiehuis in Boxmeer op maandag of 
dinsdag (afhankelijk van de aanmeldingen) van 16.00 tot 17.15 uur.  
 
Er wordt 6 keer gerepeteerd in de aanloop naar een aantal concertjes, die 
gegeven zullen worden in de kerk en op een aantal andere locaties.  
De presentatie zal bestaan uit ingestudeerde liedjes en andere korte stukjes 
(tekst, muziek) die tot stand zijn gekomen gedurende de repetities.  
 
Heb je zin om te komen zingen? Heb je zelf misschien al ideeën voor leuke 
liedjes? Heb je zin om op te treden? Meld je dan aan! 
 
 
Het Parochiehuis  
van Sasse van Ysseltstraat 8 
 
wijnenjo@onzelievevrouweparochie.nl 
0485 573277 
 
 

Binnenkort is er een kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood. Samen met lokale 
vrijwilligers wordt er goede, nog draagbare kleding, schoenen en huishoudtextiel ingezameld. De opbrengst van 
deze kleding gaat naar de noodhulp-, wederopbouw- en preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood.  
 
Cordaid Mensen in Nood en Sam’s zetten zich de komende drie jaar in voor de mensen in Kenia en in de Hoorn 
van Afrika. Op een preventieve manier. Om deze mensen minder kwetsbaar te maken en minder afhankelijk van 
het klimaat voor hun levensonderhoud. Doel van het project is om diverse projecten te steunen: waaronder een 
beter beheer van watervoorraden en graasgebieden, training in het telen en verbouwen van andere gewassen en 
het slaan van nieuwe waterputten. 
 
Op website www.samskledingactie.nl leest u veel meer over de gesteunde projecten. 

 
Voor nadere informatie of eventuele vragen over Sam’s Kledingactie kunt u contact met opnemen via telefoon-
nummer 073-6871060 of via ons e-mailadres info@samskledingactie.nl. 

http://www.samskledingactie.nl/
mailto:info@samskledingactie.nl


KARMELKRING BOXMEER — JAARPROGRAMMA 2012—2013 

 

 

 
Karmelkring Boxmeer heeft een aanbod van bezinningsbijeenkomsten voor ieder die zich verder wil verdiepen in 
de vragen die leven en geloven met zich brengen en/of die geïnteresseerd zijn in de Karmel en haar spiritualiteit. 
Het aanbod is ook bedoeld voor parochianen en vrijwilligers in de Karmelparochie.  
 
God … 
God zien. ‘Kunnen we God zien?’ 
‘Wij kunnen God niet zien, want Hij heeft geen lichaam’. (Katechismus 1959, eerste les) 
Kun je God ervaren? En hoe dan? Het gaat over God en ook over onszelf. 
God roepen. Schreeuwen we om God?  
‘Heel mijn lichaam schreeuwt en hunkert om de levende God’, zegt psalm 84. 
Bidden. ‘Bidden hoeft niet. Om de heel eenvoudige en tegelijk diepzinnige reden: niet wij hebben God lief ge-
had, maar Hij heeft ons liefgehad. Bidden is daarom bijna niets, omdat het alles is: ‘beseffen dat Hij je bemint’. 
Hoe doen we dat? 
Begeleiding: Gerard Westendorp o.carm.  Data: dinsdag 11 en 25 sept., 9 okt.  Tijd: 19.45 - 21.30 uur 
 
Bidden met Iconen 
Iconen zijn schilderijen van heilsgebeurtenissen uit het oude en nieuwe Testament, en ook van engelen en  
heiligen. Vele iconen zijn honderden jaren oud. Een icoon is op de eerste plaats niet een origineel kunstwerk, 
maar een traditionele afbeelding bedoeld om de gelovige dichter bij God te brengen. Het is dus een hulpmiddel 
om te bidden. 
Op de eerste avond zullen we kijken naar het ontstaan en de ontwikkeling van iconen. Welke spiritualiteit zit er 
achter het maken van iconen. Op de tweede avond willen we wat richtlijnen voor meditatie doornemen en 
daarna zelf een iconenmeditatie houden. Meditatie met iconen vindt men vooral onder de Oost-Europese ortho-
doxe christenen. 
Begeleiding: Anton Hoogland, o.carm.  Data: dinsdag 18 sept. en 2 okt.   Tijd: 19.45 - 21.30 uur 
 
Samen Bijbel Lezen 
We lezen steeds de tekst van dat gedeelte uit het Evangelie dat op de zondag wordt gelezen in de Eucharistie- 
viering. Samen zoeken we naar de betekenis van het verhaal. Wat wil de schrijver van het Evangelie ons vertel-
len? Wat is de betekenis van het verhaal voor mij, voor ons nu?  
Deelname is per ochtend mogelijk.  
Begeleiding: Jos Boermans o.carm.  
Data:  vrijdag 28 sept., 26 okt., 23 nov., 14 dec., 25 jan., 22 febr., 22 maart, 26 april, 24 mei  
Tijd:   10.00  - 11.30 uur  Plaats: Het Parochiehuis 
 
INFORMATIE EN AANMELDING  
Informatie vind u op onze website: www.karmelboxmeer.nl . U kunt zich opgeven voor een of meerdere onder-
delen van het bezinningsaanbod. Mail naar karmelkringboxmeer@karmel.nl, of meldt u schriftelijk aan bij het 
secretariaat van de Karmelkring, Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer, t. 0485-562156. 

Pro Petri Sede is de vereniging voor ieder die pauselijk is onderscheiden en voor de nazaten van de Zouaven. 
Zouaven waren in de tweede helft van de 19

e
 eeuw vrijwilligers die de Pauselijke Staat verdedigden tegen de 

annexatie door Italiё. Vele Nederlandse jongens traden toen in Pauselijke dienst. De geschiedenis van deze 
Zouaven is te vinden in het Zouavenmuseum in Oudenbosch.   
 
Pro Petri Sede houdt dit jaar zijn jaarbijeenkomst in Boxmeer en wel op zaterdag 22 september a.s.  
Na ontvangst in Riche door burgemeester Van Soest is er om 11.00 uur in de basiliek een eucharistieviering 
waarin nuntius Mgr. André Dupuy die het Vaticaan vertegenwoordigt bij de Nederlandse regering, zal voorgaan.  
De zang in deze viering wordt verzorgd door het Gregoriaans koor van Sambeek. Verdere medewerking wordt 
verleend door het Zouavenkorps en het Heilig Bloedsgilde. In de middag zijn er verschillende activiteiten voor 
de leden van Pro Petri Sede: o.m. een lezing over de kerkelijke geschiedenis van Boxmeer en rondleidingen in 
de basiliek en het klooster.  
 
De dag wordt in de middag om 15.00 uur afgesloten met een lof. 
 
Ieder die wil is van harte uitgenodigd voor de eucharistieviering en het lof. 

Jaarbijeenkomst Pro Petri Sede in Boxmeer 

http://www.karmelboxmeer.nl/
mailto:karmelkringboxmeer@karmel.nl


COLOFON 

De NIEUWSBRIEF is een uitgave van de ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE en treft u ook aan op de website van de Onze Lieve Vrouwe parochie.  
Uw bijdrage aan de NIEUWSBRIEF is van harte welkom. De redactie houdt zich het recht voor ingezonden artikelen niet of verkort weer te geven.  
Het volgende nummer verschijnt in de week van 29 september 2012. Kopij voor dit nummer dient uiterlijk op zondag 16 september op het redactie-
adres of  per e-mail bij de redactie te zijn ingeleverd. 
 
Red.: Herman Jan van Cuijk, pastor Bep de Vreede o.carm. en 
Mieke van Soest (parochiesecretariaat). 
Verspreiding: Jan de Kock, 
Le Blancstraat 13, 5831 GM  Boxmeer T. (0485) 573876 
 
Adres: ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE,  
Het Parochiehuis, van Sasse van Ysseltstraat 8, 5831 HD  Boxmeer 
T. (0485) 573277  Rabo: 14.57.40.625   

Kerklocatie Sambeek:  Grotestraat 65, 5836 AC Sambeek. T. (0485) 571618   

Kerklocatie Vortum-Mullem: Sint  Cornelisstraat 18, 5827 AL Vortum-Mullem 

 
SECRETARIAAT@ONZELIEVEVROUWEPAROCHIE.NL 

 
WWW.ONZELIEVEVROUWEPAROCHIE.NL 

 

NIEUWE DUBBELEXPOSITIE IN HET PAROCHIEHUIS 
BEELDEN EN SCHILDERIJEN VAN MIENTJE HURKMANS EN MIENTJE LANGEN 

 

Van 14 augustus t/m 14 oktober a.s. is er in Het Parochiehuis een nieuwe expositie.  
Mientje Hurkmans exposeert met beelden en acrylschilderijen en Mientje Langen met beelden. 

 

De exposanten stellen zich aan u voor 
Mientje Hurkmans-Walk 
Ik ben geboren en nog steeds, met veel plezier, woonachtig in Boxmeer. Mijn hobby’s zijn schilderen en steen 
bewerken. In de loop der jaren heb ik hiervoor diverse cursussen gevolgd bij docenten in deze regio. 
Waar eerst het schilderen centraal stond, ben ik naar aanleiding van een vakantiereis, steeds meer interesse 
gaan tonen voor het werken met steen. Het is tijdrovend, maar iedere keer opnieuw sta je versteld van wat er 
mogelijk is, in het bijzonder met speksteen. Het is spannend om te zien welke kleuren er tevoorschijn komen en 
hoe je hiermee verder kunt.  
 

Mientje Langen-Vogelsangs 
Ik ben sinds 1970 woonachtig in Boxmeer. Nadat ik mij eerder in talloze andere hobby’s en handvaardigheden 
heb verdiept, maakte ik in 2003 voor het eerst kennis met chamotteklei tijdens een workshop. Dit vond ik zo’n 
leuke ervaring dat ik ermee verder ben gegaan en bij  enkele keramistes in Boxmeer en Wanroij lessen ben 
gaan volgen. Mijn beelden zijn meestal realistisch, maar soms probeer ik het ook wat abstract te houden. Enkele 
jaren geleden ben ik overgestapt op het werken met speksteen, wat ik ook erg leuk vind om te doen. 
 

 Voor beiden exposanten is dit hun  
 eerste expositie en zij hopen dat de  
 bezoekers van hun werken zullen  
 genieten. Zij lezen uw mening graag  
 terug in hun expositieboek. 
 

 Openingstijden dubbelexpositie 
 

 De expositie is te bezichtigen tijdens 

 de openingsuren van de receptie  

 (9.00 - 12.00 uur / maandag - vrijdag)  

 maar niet tijdens vergaderingen en  

 koorrepetities en niet op zaterdagen  

 en op zon- en/of feestdagen.  

 

 Om te weten of u terecht kunt is het  

 raadzaam om even contact op te  

 nemen met de receptie van Het  

 Parochiehuis (t. 0485 573277). 


